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ZONDAG 15 oktober 2023

Voorganger: ds. Henco van Capelleveen
Pianist: Edwin Hinfelaar
M.m.v.: Vergutas o.l.v. Jorim de Kroon, Dwarsfluit: Karin

Lont, Hoorn: Ingrid Spee, Trompet: Maurits van
Schaik, Euphonium: Gery Vermeer, Bariton
saxofoon: Juul van Eeten, Alt saxofoon: Hans
Burger, Slagwerk: Thijs Burger



Ouverture

In den beginne

Het woord

Begin

En God zeide: Er zij licht

Licht

En God zeide: Daar zij een uitspansel
Het uitspansel

De aarde nu was woest en ledig
De derde dag

Hoe groot en machtig is de Heer
En God zeide: Dat er lichten zijn
Zon en maandag

Intermezzo

Toen schiep God de grote zeedieren
Zegen

En God maakte het wild gedierte
God zag dat het goed was

Hoe groot en machtig is de Heer

Koor en samenzang:
Hoe groot en machtig is de Heer, zingt allen nu tezaam.
Ja, heel de schepping geeft Hem eer, en prijst Zijn grote naam!

En God zeide: Laat ons mensen maken
Schepping van de mens



Zijn beeld
En God zag alles wat Hij gemaakt had

Sabbat

Finale

Koor:

In den beginne was het woord, Zijn woord dat leven schenkt.
Het woord bij God, het woord was God, licht in het duister
brengt.

Koor en samenzang:

Hemel en aarde zijn voltooid. Hij geeft de sabbatdag,
Waarop Zijn hele scheppingswerk, gezegend rusten mag.
In den beginne was het woord, en 't klinkt nog steeds met
kracht.

Eens breekt de eeuw’ge sabbat aan, waarop de schepping
wacht.

Dankwoord

Slotlied: NLB 871:1,2,3 en 4

Aan het einde van de dienst is er een collecte bij de deur



